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De middeleeuwse kerk 
 
Na de invallen van de Noormannen en de verwoestingen die door hen waren aangericht, wijdde de bisschop van Utrecht, 
Balderik (918-976), zich aan de bouw en herbouw van kerken in zijn gebied. Zo verrees in het tegenwoordige Achttienhoven 
een kerk. Die kerk werd echter al in 1208, tijdens de veldtocht van Dirk van Are, bisschop van Utrecht, tegen de graaf van 
Holland, verwoest. Er moest een nieuwe kerk komen. Aangezien de bevolking verspreid was geraakt over een uitgestrekt 
gebied, was er behoefte aan een aantal kerken. 
Eén van die nieuwe kerken werd gebouwd in de pas ontstane nederzetting Nieuwkoop. Het was een grote parochiekerk met 
een hoog koor en een klein vierkant torentje. De Maagd Maria werd tot beschermheilige van de kerk gekozen. De kerk 
behoorde tot het decanaat van Rijnland dat viel onder het toenmalige bisdom Utrecht. Het beheer van de kerk was in handen 
van de proosdij van het kapittel van Sint Jan in Utrecht. De graven van Holland en later keizer Karel V hadden het recht om 
de pastoor te benoemen. 
De parochie besloeg een uitgestrekt gebied, waartoe onder andere de Meye en een gedeelte van Zegveld behoorden. De oudst 
bekende pastoor is Hugo van der Handt. Waarschijnlijk stond hij van 1372 tot 1390 in Nieuwkoop. 
Dankzij de schilderijen van Beerstraeten is nog bekend hoe de middeleeuwse kerk er heeft uitgezien. De schilderijen dateren 
uit ca. 1663. Het was eigenlijk een typische kerk. Ze bestond uit een primitief romaans schip met een lage goot. In het schip 
zaten ramen, die boven eindigden in dakkapellen. Het kerkgebouw had een hoog gotisch koor met daarop een klein torentje. 
 
De Hervorming 
 
In de tweede helft van de zestiende eeuw drong overal in de noordelijke Nederlanden de nieuwe leer van de Hervorming 
door. Ook aan Nieuwkoop gingen deze ontwikkelingen niet voorbij, hoewel de inwoners vrij nuchter reageerden op de 
nieuwe leer. Het uitoefenen van de rooms-katholieke godsdienst werd officieel verboden en de kerk toegewezen aan de 
hervormden. (1573) 
De hervormde gemeente in Nieuwkoop stelde zich tolerant op tegenover andere godsdiensten. Dit was een gebruikelijk beeld 
in plattelandsdorpjes, waar de mensen op elkaar waren aangewezen. De onderlinge verdraagzaamheid was veel groter dan in 
de steden. Daar kwam nog bij dat de ambachtsheer van Nieuwkoop, Johan de Bruyn van Buytewech, een rooms-katholiek, 
een zeer verdraagzaam man was op het gebied van geloofskwesties. Hij maakte zich niet zo druk over de naleving van de 
door de Staten van Holland tegen de rooms-katholieken uitgevaardigde plakkaten. Vanwege deze houding tegenover de 
bevelen van de overheid werd Nieuwkoop een aantrekkelijke wijkplaats voor verboden godsdiensten. Naast rooms-
katholieken vestigden zich hier ook veel remonstranten, die vanaf 1620 werden vervolgd. Zo ontstond in Nieuwkoop en ook 
in Noorden een bonte verzameling van (verboden) godsdiensten. 



 
Een blinde vlek in de geschiedenis 
 
Van het kerkelijk archief over de periode 1580 tot 1619 is vermoedelijk niets overgebleven. In 1619 werd ds. Wouter 
Cornelisz. als predikant van de hervormde kerk afgezet, omdat hij een volgeling van Arminius, een remonstrant, was. Uit 
boosheid over deze afzetting heeft hij de gegevens over het kerkelijk leven, die waren vastgelegd in kerkeraadsnotulen en 
lidmatenboeken, ontvreemd. Zijn opvolger, ds. Henricus van Vollenhoven, heeft via een gerechtelijke procedure geprobeerd 
de stukken van ds. Wouter Cornelisz. terug te krijgen. Uiteindelijk zal hij waarschijnlijk een aantal kerkelijke gegevens van 
zijn voorganger wel in handen hebben gekregen. 
 
Restauraties van het kerkgebouw 
 
In de loop van de eeuwen is een aantal restauraties van het kerkgebouw uitgevoerd. In het gemeentearchief van Nieuwkoop is 
een stuk uit 1594 aanwezig dat de restauratie beschrijft, waarbij het kerkdak werd dichtgemaakt. Het werk werd uitgevoerd 
door de meester-leidekker Joh. Bruijn Cornelisz. uit Leiden. Uit het stuk blijkt dat de zaken eerst goed geregeld werden, 
alvorens aan de restauratie werd begonnen. 
Met betrekking tot de restauratie wordt onder andere het volgende gezegd: 
 

,Joh. mr. Bruijn Cornelisz., leydeeker woonende tot Leijden, bekenne en belijde mits deesen dat hoe wel ick een suyver 
obligatie van drye hondert gulden op die van Nijeucoop te spuedich hebben te betalen, op twee eerstcomende Sinte 
Lambarts dagen, soe blijff ick nochtans verbonden ende gehouden de kercke van Nijeucoop goet ende dicht te maken ende 
stoppen naer behooren binnen den tijt van ses weecken.' 

 
Een rekening uit 1629 geeft een opsomming van de diverse reparaties die in dat jaar werden verricht aan de pastorie en de 
kerk: 
 

'Item tot de predekant op den 25e april anno 1629 een spiegel glaes verloot staende inde soomerkueken, daer in gedaen 
voor 4  st. aen glaes beloft 22 st. Noch den glaes verloor staende onder de aefterduer, daer in gedaan voor 3 st. aen glaes 
beloft 23 st.. 
Noch een raem glaes verstel, staende inde soomerkueken, daer aen verdient 10 st.. Noch een glaes verloot in de groote 
kueken dat is groot 5 voit en 5 duim daer in gedaan voor 3 st. aen glaes beloft 17 en een half. Noch een glaes verbint loot 
en nient glaes daer in gedaan. Beloft ist noch een ram verstelt staende in 't voorhuis daar aen verdient 9 st.. Noch op den 
28e november 3 glaesen verloot staende in 't koor aende sut sij, daer in gedaen voor 7 st. aen glaes. Noch op den 7e 
december in de kerck verdient met stoopen 25 st  het verloen vande glaesen inde kerkck is 5 st. 
Somma betaelt te samen 7 gulde 9 st. en 8 penningen.' 

 
Langzaam maar zeker raakte de kerk echter in verval. Voor het onderhoud van het kerkgebouw was niet of nauwelijks geld 
aanwezig. Op 20 juli 1795 kreeg de kerkenraad opdracht om, ter uitvoering van de wet van 8 juni 1795 van de Provisionele 
Volksrepresentanten, de wapens en rouwkassen uit de kerk weg te halen en de kerkbanken te egaliseren. De kerkmeesters 
hadden geen geld voor deze werkzaamheden. Kerkenraad en kerkmeesters richten een verzoekschrift aan de Provisionele 
Representanten van Holland, waarin ze vroegen de gevraagde reparaties, alsmede een verdere opknapbeurt van de in verval 
geraakte kerk, op kosten van het ambacht te mogen uitvoeren. In het verleden werden reparaties door het ambacht betaald. Nu 
werd het verzoek echter afgewezen. 
 
De toewijzing van de kerkgebouwen 
 
In 1798 moesten de kerkgenootschappen naamlijsten opstellen om zo het 
aantal gemeenteleden per kerkgenootschap te kunnen tellen. Deze telling was nodig voor de toewijzing van de 
kerkgebouwen. De hervormde gemeente in Nieuwkoop bleek de meeste leden te hebben, namelijk 665, zodat de kerk in 
handen bleef van de hervormden. De andere kerkgenootschappen wensten er ook geen aanspraak op te maken, omdat ze zelf 
al kerkgebouwen hadden. Wel wilden ze de hun toegewezen percentages in de getaxeerde goederen hebben, ook al wisten ze 
dat dit bedrag niet hoog zou zijn vanwege de ouderdom en de vervallen staat van de kerk. Er werd een taxatiecommissie 
opgericht, bestaande uit zes personen, die de waarde van het hervormde kerkgebouw met bijgelegen pastorie en losse 
meubelen bepaalde op het geringe bedrag van 1.063 gulden. Van dat bedrag moest 304 gulden, 1 stuiver en 14 centen worden 
betaald aan de remonstranten, die 454 in getal waren. Aan de rooms-katholieke gemeente, die 468 leden telde, moest 313 



gulden, 9 stuivers en 8 centen worden uitgekeerd. 
 
De voorbereiding van de bouw van een nieuwe kerk 
 
De toestand van het kerkgebouw werd steeds slechter en was omstreeks 1810 ronduit alarmerend. Uit de brief die de 
kerkenraad op 28 januari 1811 aan de burgemeester van Nieuwkoop stuurde, is op te maken dat de kerk plaats bood aan 
zevenhonderd mensen, oud en zeer bouwvallig was en geen vaste goederen bezat. 
Er werd een plan opgesteld voor de bouw van één gezamenlijke kerk voor de hervormden én de remonstranten. In een 
memorie die door de resident van het gemeentebestuur van Nieuwkoop naar de Gedeputeerde Staten werd gestuurd, wordt 
verslag gedaan van dit plan: 
 

'Het kerkgebouw der Gereformeerden bevindt zig niet alleen in een en zeer bouwvallige toestand maar het gevaar om in 
het zelve langer den Openbaaren Godsdienst te verrigten is zeer groot zoals door de requestranten breeder is 
omschreeven. Ook het kerkgebouw der Remonstranten is bouwvallig maar kan zeer ligt worden hersteld. Daar de kosten 
voor de Gereformeerden zeer groot zullen zijn indien men ook de overblijvende gedeeltens naar afbraak van het 
onherstelbare nog op eene of andere wijze tot een bruijkbaar kerkje konde meeken……. dat de Gereformeerde en 
Remonstrantse kerkgenootschappen te Nieuwkoop door den invloed van wederzijdsche predikanten schikkingen maakten 
om gemeenschappelijk een kerkgebouw te stigten……... Helaas dit vondt bij beide gemeenten tegenstand, de predikant der 
Gereformeerden berigtte mij dat de geheele gemeente, drie of vier leden uitgezonderd, daar in niet alleen haare 
toestemming wijgerden maar opentlijk verklaarden zich niet langer als leden der Gemeente te willen hebben aangemerkt. 
Terwijl de Remonstrantsche Predikant mij berigtte dat er in Zijne Gemeente wel de meerderheid in toestemde dan dat ook 
bij dizelve nu zig meer tegenstanders openbaarde daar men vernam dat de Gereformeerden in het algemeen zig er tegen 
verklaarden' 

 
Van dit plan kwam niets terecht, vanwege de genoemde tegenstellingen tussen de hervormde en de remonstrantse gemeenten. 
Bij een inspectie van het kerkgebouw in 1819, die van gouvernementswege werd uitgevoerd door inspecteur Blanke, bleek 
dat het gebouw eigenlijk afgekeurd moest worden. De toenmalige predikant, ds. G.C. Drooglever Fortuyn, drong aan op het 
staken van de godsdienstoefeningen bij stormachtig weer, omdat telkens verweerde stukken steen naar beneden vielen. Zelfs 
op de preekstoel was het niet veilig vanwege de omlaag komende brokstukken. 
 
De bouw van de nieuwe kerk 1821-1822 
 
In oktober 1820 werd een bouwcommissie van drie personen benoemd, die voortvarend te werk ging. De commissie kwam in 
februari 1821 met de tekeningen, het bestek en de begroting voor het nieuwe kerkgebouw. De kosten van de bouw werden 
begroot op 7.000 gulden. Dit was een zeer hoog bedrag voor de hervormde gemeente die aan hoofdelijke omslag slechts kon 
rekenen op een jaarlijks inkomen van ongeveer 700 gulden. De situatie werd aan de koning voorgelegd, waarbij gevraagd 
werd om een bijdrage van rijkswege. Tot grote vreugde van het kerkbestuur besloot de koning in mei 1821 
een subsidie van niet minder dan 4.000 gulden te verlenen. Door deze financiële meevaller was het mogelijk de oude kerk 
geheel af te breken en op dezelfde plaats een nieuwe te bouwen. De materialen, afkomstig van de afgebroken kerk, brachten 
ook nog 1.000 gulden op, een meevaller. Ook de ambachtsvrouwe droeg haar steentje bij met een schenking van 250 gulden 
aan de kerkmeesters. 
Op 27 mei 1821 leidde ds. Roskes de laatste dienst in de oude kerk. De tekst van zijn preek was genomen uit 1 Samuel 7: 
12b: 
 

'Tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen.' 
 
Op 26 juli 1821 legde Gerrit van Wijngerden de eerste steen van het nieuwe kerkgebouw. Op 21 juli 1822 werd de nieuwe 
kerk, in aanwezigheid van de Minister van Eredienst en tal van andere autoriteiten, plechtig in gebruik genomen. W.J.J.C. 
Bijleveld schreef in 'Buiten' op 5 februari 1921 over de nieuwe kerk het volgende: 
 

'De in 1822 gebouwde kerk mist alles, wat men de moeite waard zou kunnen achten, te beschrijven.' 
 
Het nieuwe kerkgebouw, dat heden ten dage nog in gebruik is, is kleiner dan het oude, maar er zijn evenveel zitplaatsen. Door 
de afwezigheid van een koorgedeelte is er meer ruimte om te zitten. Op het kerkgebouw staat een toren. Oorspronkelijk stond 
de preekstoel aan de oostzijde, maar in 1916 verhuisde hij naar de andere zijde. Later werden nog wandbetimmeringen en 



luifelbanken aangebracht. Om in de kerk te kunnen zitten, moest een zitplaats worden gehuurd. De zitplaatsen waren verdeeld 
in drie klassen. Een plaats met bijbel en kussen kostte 2 gulden per jaar. Voor een plaats zonder 
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bijbel, maar met kussen, moest 1,50 gulden worden betaald. De prijs van alleen een stoel was 1 gulden. 
Het kerkgebouw staat op de monumentenlijst. De kerk wordt beschreven als een eenvoudige zaalkerk met driezijdige sluiting 
en een houten klokkentorentje boven de west gevel. Het heeft spitsbogige vensters, waartussen afgeschuinde steunberen 
staan. Van binnen bestaat het kerkgebouw uit een tongewelf met trekbalken. De kerk beschikt over een preekstoel uit de 
bouwtijd, een orgelkas in neo-barokke trant uit het midden van de negentiende eeuw en een diakenkist uit de zeventiende 
eeuw. Verder zijn er nog enkele zeventiende-eeuwse grafzerken te vinden. 
 
Begraven in en om het kerkgebouw 
 
In 1827 besloten de Gedeputeerde Staten van Holland dat er niet meer in de kerken mocht worden begraven. De maatregel 
werd op 1 januari 1829 van kracht. 
Voor Nieuwkoop betekende dit dat de begraafplaats achter de kerk, die oorspronkelijk eigendom was van de hervormde 
gemeente, moest worden afgestaan aan de burgerlijke gemeente. Dit was een financiële tegenvaller voor de hervormden, want 
het begraven leverde veel geld op, onder andere aan begraafrechten. Als schadevergoeding betaalde de burgerlijke gemeente 
een jaarlijks bedrag van 50 gulden, met ingang van 1 januari 1829. 
De grafzerken die in de oude kerk in het koorgedeelte hadden gelegen, kwamen door de vernieuwing van de kerk in de open 
lucht te liggen. Daar werden ze blootgesteld aan weer en wind met als gevolg dat de grafzerken verweerd raakten. Dit 
gebeurde onder andere met de grafzerk van de ambachtsheer van Nieuwkoop, Johan de Bruyn van Buytewech, die op 16 juni 
1657 stierf. Deze grote zerk, die te herkennen is aan het wapen in het midden, is een aantal jaren geleden gerestaureerd. 
 
Wel en wee in de hervormde kerk 
 
Van 1874 tot 1900 was ds. P.F. van den Berg predikant van de hervormde gemeente in Nieuwkoop. Tijdens zijn ambtstermijn 
vond de kerkelijke scheuring van de Doleantie plaats. De hervormde gemeente van Nieuwkoop, die niet betrokken was 
geweest bij de Afscheiding van 1834, ontkwam niet aan de kerkstrijd die het gevolg was van de Doleantie. De geschillen 
liepen zo hoog op dat enige lidmaten van de kerkelijke gemeenten van Nieuwkoop en Nieuwveen zich afscheidden van de 
hervormde gemeente en een nieuw kerkgenootschap vormden. Dit werd de gereformeerde gemeente. De uittreding van deze 
groep schudde de hervormde gemeente van Nieuwkoop wakker. Vanaf dit moment werkten de hervormden ijveriger aan hun 
kerkelijk en geestelijk leven. 
In 1904 werd dankzij de inspanningen van ds. R.P.A. Rutgers een zondagsschool voor kinderen van 6 tot 12 jaar opgericht. 
Elke zondagmiddag vanaf twee uur werd de zondagsschool in de kerk gehouden. De kerkenraad hield toezicht en het beheer 
was in handen van een commissie, die bestond uit de predikant en twee kerkenraadsleden. Op 26 juli 1905 werd een 
reglement opgesteld voor de zondagsschool. Het leiden van de school bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn. Het was zaak de 



kinderen bezig te houden door op boeiende wijze verhalen te vertellen. Niet iedereen beschikte over deze gave. Het aantal 
kinderen dat de zondagsschool bezocht, liep snel terug. In 1912 kwam de kerkenraad bijeen om over dit probleem te praten. 
Besloten werd een zondagsschool-vereniging op te richten. De kinderen zouden niet meer in de kerk samenkomen, maar in 
een lokaal in de christelijke school. Bovendien werd de zondagsschool losgekoppeld van de kerkenraad. Zo werd de 
zondagsschool nieuw leven ingeblazen. 
In het begin van de twintigste eeuw begon de jeugd van Nieuwkoop zich te roeren. Na de opening van het nieuwe 
gemeentehuis in 1932 wist het kerkbestuur beslag te leggen op het oude raadhuis. In dit gebouw werd het jeugdwerk 
ondergebracht. Het gebouw kreeg de naam Hervormd Jeugdcentrum. In het najaar van 1959 moesten de verschillende 
jeugdgroepen het oude raadhuis verlaten vanwege restauratie-werkzaamheden. De verenigingen kwamen tijdelijk ergens 
anders bijeen. Deze verhuizing versterkte het al aanwezige verlangen naar een eigen gebouw. Om dit doel te verwezenlijken 
waren al enige bazars gehouden. Uit de opbrengsten hiervan werd een woning aan de Dorpsstraat 26 aangekocht. Na de 
noodzakelijke verbouwingen konden de jeugdverenigingen in 1960 hun 'nieuwe' woning betrekken. Nog waren de jongeren 
niet tevreden. Ze hoopten ooit deze oude woning te kunnen verruilen voor een modern gebouw, dat beter kon voldoen aan de 
eisen van de jeugd. Lang hebben ze niet hoeven wachten op een nieuwe huisvesting. Al in 1964 werd begonnen met de bouw 
van een nieuw verenigingscentrum in de Kerkstraat. De bouw stond onder leiding van architect Van der Sterre. Op zaterdag 
10 juli 1965 werd het gebouw, dat de naam De Rank kreeg, officieel geopend door de burgemeester van Nieuwkoop, A.H. 
van Montfoort. Het is een bijzonder fraaie en centraal gelegen ruimte. Ook niet-hervormde verenigingen mogen veelvuldig 
gebruik maken van het verenigingsgebouw dat vandaag de dag nog steeds als zodanig dienst doet. 
 
 

De kerk tijdens de restauratie 
1984 -1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De restauratie van het kerkgebouw 1984-1985 
 
In 1984 werd begonnen met de restauratie van het kerkgebouw, waarvan de kosten 1,4 miljoen gulden waren. De 
werkzaamheden duurden dertien maanden. Er werd een betonnen vloer gestort, waarop de kerk rust. Het geheel rust weer op 
in de grond geslagen betonnen palen. Ook werd een nieuwe consistoriekamer gebouwd. Tijdens de restauratie kwam de oude 
zerkenvloer te voorschijn. Het was wel bekend dat die er was, maar men was verrast door de grote hoeveelheid zerken, die 
werd aangetroffen. Bijna alle zerken zijn op hun oude plaats teruggelegd. Ook werden de oude fundamenten van het orgel en 
de preekstoel teruggevonden, waaruit bleek dat de indeling in de loop van de tijd was veranderd. Bij de restauratie van 1984 
is de indeling in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Behalve de kerk staan ook de ophaalbrug en het orgel op de 
monumentenlijst. De herkomst van het orgel is niet bekend, maar afgaande op de bouwwijze en stijlkenmerken zou 
Weidtman als de bouwer van het orgel aangemerkt kunnen worden. In 1962 werd het orgel nog gerestaureerd, maar vanwege 
de slechte staat werd dit in 1985 opnieuw gedaan. 

 
Het kerkgebouw pronkt echter weer in volle glorie op een historische plek, waar eeuwen eerder een illustere voorganger 
stond. 
 



Het interieur  
Op de achtergrond het in 1962 en 
in 1985 gerestaureerde orgel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


