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Geachte lezers,  

Voor u ligt de derde kerkbrief gereed  in het 

40e jaargang.  

Meditatie—Geloven en zien 

De meditatie gaat over het Bijbelboek Mat-

theus met name het gedeelte dat bekend 

staan als de verheerlijking op de berg. 

De Veertigdagentijd is a.h.w. een spirituele 

reis naar Pasen. Het staat ook wel bekend 

als de vastentijd of  de lijdenstijd en is een 

belangrijke periode in de christelijke kalen-

der. Deze periode begint op Aswoensdag en 

eindigt op Paaszaterdag. Even een opsom-

ming wat er wordt gevierd. 

Avondgebeden 

GVK organiseert de avondgebeden 

(Vespers) en Wereldgebedsdag. Bij Wereld-

gebedsdag denk ik altijd terug naar de tijd 

dat het nog Vrouwenwereldgebedsdag heet-

te. Het waren de vrouwen van deze wereld 

die de drijvende kracht hierachter waren. Ik 

weet dat mijn moeder hier vierkant achter 

stond en meehielp met de organisatie. Zij 

was niet een vrouw van de barricades en 

demonstraties, maar een krachtige die voor 

haar mening uitkwam. Als iemand vertelde 

dat ze toch wel eens twijfelde over het ge-

loof, dan was vaak haar repliek. Ja hoor 

eens. Als mensen die geloven al gaan twijfe-

len, wat doet dat met mensen die twijfelen. 

Die twijfelen niet langer, maar weten het 

zeker dat er geen God is. M.a.w.. Boost je 

geloof eens op. Kom eens in actie!! 

Helaas gaat om diverse redenen de Wereld-

gebedsdag in Nieuwkoop niet door. Dat is 

jammer. Want juist in deze tijd is het gebed 

o zo belangrijk. In deze tijd van oorlogen en 

conflicten. We kennen velen van deze: Oe-

kraïne, Gaza, Libanon, Syrië, Soedan, Con-

go en veel meer. Maar ook zie je om je heen 

dat landen zich aan het bewapenen zijn. De 

NAVO landen dienen zich te houden aan de 

2% afspraak. Er is nu zelfs een wereldleider 

die spreekt van 5% BNI ( Bruto Nationaal 

Inkomen). Dat is heel veel geld aan wapens 

wat ten koste gaat van gezondheid, ouderen-

zorg, educatie en veel meer. Maar belangrij-

ker is dat er een bewapeningsrace gaande is. 

Dat het geluid over vrede nauwelijks te ho-

ren is. Wel over wapenstilstand. Maar dat is 

beslist geen VREDE  

In de maanden maart en april worden ge-

bedsdiensten gehouden. Met het thema: 

 Een nieuwe dag  

Voor niets gaat de zon op wordt gezegd. 

Maar Vrede komt nooit vanzelf. Dat begint 

bij jezelf, dat begint bij de dingen aan God 

voor te leggen. 

Bij deze, een dringende oproep om de roep 

om vrede te laten klinken, in de viering van 

deze diensten 

KND Project 

Zondag 9 maart starten we met het paaspro-

ject, Tijdens dit veertigdagenproject gaan we 

op weg naar Pasen met verhalen waarin een 

tuin een belangrijke plek of een veelzeggend 

beeld is. 

Wereldgebedsdag 2025 

De Cookeilanden 

zijn als land voor 

2025 gekozen. 

Wonderfully made 

door Tarani Napa 

en Tevairangi Napa 

'Ik zal U loven, want 

ik ben angstig en 

wonderbaarlijk ge-

maakt...'  Psalm 

139:14 

 

Tarani Napa en 

Tevairangi Napa 

zijn een moeder-dochter kunstenaarsteam 

van de Cookeilanden. Ze voelen zich ver-

eerd dat ze dit kunstwerk hebben kunnen 

delen als erkenning van hun liefde voor hun 

thuis, hun geloof en hun erfgoed. 

Tarani Napa is moeder van zes kinderen en 

drie kleinkinderen. Tevairangi Napa is de 

oudste dochter van Tarani en ze is een trotse 

moeder van twee kinderen. Ze treedt in de 

voetsporen van haar moeder als creatief 

kunstenaar. 

 

Goede veertigdagentijd en veel leesplezier. 
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Veertig dagen nog tot Pasen, 

soms een tocht door de woestijn 

om te leren en te vragen 

hoe je duister kunt verjagen 

om met Pasen klaar te zijn. 

Veertig dagen, weken, jaren 

wachten, weten en ervaren 

dat iets nieuws, verandering 

met vreugd en moeite samen-

ging. 
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MEDITATIE—GELOVEN  EN  ZIEN  

Geloven en zien 

  Toen zij hun ogen opsloegen, 

  zagen zij niemand 

  dan Jezus alleen. ' 

  (Matth. 17) 

Top-ervaringen 

'Je bent niet altijd boven op de berg', zo zegt men. En men 

bedoelt te zeggen: Het leven heeft zijn ups en downs. Tij-

den van stralend geluk, maar ook tijden van grote zorg en 

diep verdriet. Zo is het ook met het leven van het geloof. 

Ook dat heeft zijn hoogte- en dieptepunten. Er zijn men-

sen, die in het geloof top-ervaringen hebben opgedaan. 

Sommigen op sterfbed. Ze zagen een geopende hemel en 

het licht dat hen overstraalde alle angsten pijn. Anderen 

hebben God ontmoet. Ze weten nog precies waar en wan-

neer. Die ontmoeting heeft een ommekeer gebracht in hun 

leven. Weer anderen hebben zo in het dagelijkse leven, de 

nabijheid van Jezus zo intens beleefd, dat het onvergetelijk 

was. Maar de meesten kennen zulke top-ervaringen niet. 

Hun geloof bevindt zich in een laagvlakte. Wat zij door 

het geloof van Gods nabijheid ervaren hebben, is zo ge-

ring, dat zij zich weleens afvragen of je dat nog wel geloof 

kunt noemen. 

'Je bent niet altijd boven op de berg, zo zegt men. Maar je 

kunt zeggen: Niet alle discipelen waren met Jezus op de 

berg der verheerlijking. Die top-ervaring viel alleen aan 

Petrus, Johannes en Jacobus ten deel. Maar daardoor wa-

ren de anderen geen tweederangs discipelen, maar leer-

lingen van Jezus. Mensen, die wisten dat je je leven lang 

bij Jezus in de leer moet blijven om te leren geloven. 

Een dubbele gedaante verandering. 

Heel indringend vroeg Jezus aan zijn leerlingen: Wie zegt 

gij, dat Ik ben?' Spontaan antwoordde Petrus: 'Gij zijt de 

Christus, de Zoon van de levende God'. Die verrassend 

juist geformuleerde belijdenis kwam niet voort uit het fijn-

zinnig inlevingsvermogen van Petrus, of uit zijn feilloze 

intuïtie. Er was hem een licht opgegaan doordat God een 

licht ontstoken had in zijn hart. Daardoor was die sponta-

ne Petrus zelf een openbaring. Hij sprak woorden, die zijn 

eigen bevattingsvermogen te boven gingen. Daarom nam 

Jezus hem zes dagen later mee een hoge berg op, om daar 

op de top, dicht bij God, hem iets van de reikwijdte van 

zijn belijdenis te laten zien. En daar gebeurde het, dat de 

gedaante van Jezus voor hun ogen veranderde. Zijn ge-

zicht straalde als de zon. Door die goddelijker uitstraling 

kwam alles, ook de donkere raadsels van het leven, in een 

ander licht te staan. De raadsels werden niet opgelost, 

maar ze werden overstraald door de blijde zekerheid, dat 

de Here God het kwade ten goede wendt. 

Daar, boven op de berg zagen ze nog een andere kant van 

Jezus. Een kant, die ze beneden in de laag-vlakte zo niet 

gezien hadden: Jezus in gesprek met Mozes en Elia. En ze 

beseften: Zo, zoals we Hem nu zien, zo is Jezus. Zo, zoals 

we het nu zien, gaat Hij om met de Schriften. Niet als met 

een oud boek vol dode letters, maar als met levende vrien-

den, zoals Mozes en de profeten. Vrienden die Hem be-

grijpen, beter begrijpen dan zijn leerlingen. Vrienden met 

wie Hij kan spreken over wat er doorstreden en doorleden 

moet worden om Gods verbond met zijn volk te herstellen 

en te vernieuwen. Dat verheven moment, Jezus stralend 

in gesprek met Mozes en Elia, zou je willen vasthouden. 

Petrus stelt dan voor om drie tenten te bouwen. Drie hut-

jes als bij het Loofhuttenfeest. Drie hutjes, om daarin rust 

te vinden en te ervaren hoe schoon de vrede van God is. 

Niet alleen maar geloven, maar er ook iets van zien en 

ervaren. 

Maar op het moment dat Petrus die wens uitspreekt, is er 

een lichtende wolk, die Jezus, Mozes en Elia 

overschaduwt en aan hun gezicht onttrekt. Uit die lichten-

de wolk klinkt de stem van God: 

'Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbeha-

gen heb, hoort naar Hem!' 

Bij het horen van die Stem van God vallen de leerlingen 

verschrikt met hun gezicht op de grond. Als ze, door Jezus 

aangeraakt en opgericht, hun ogen weer opslaan, zien ze 

niemand dan Jezus alleen. 

Met die Woorden eindigt het verhaal van de verheerlijking 

op de berg. Het lijkt wel een anti-climax. Al dat adembe-

nemende wat ze gezien en gehoord hebben, de stralende 

gedaante van Jezus, Mozes en Elia; de Stem van God uit 

de lichtende wolk — het is verdwenen. 

Horen en zien 

En toch ligt juist in dat schijnbaar teleurstellende slot van 

het verhaal het geheim verborgen. Want er is eerste de 

Stem van God: 'Deze is mijn Zoon, de geliefde'. En als ze 

hun ogen opslaan, zien ze niet de   verheerlijkte gedaante 

van Jezus, maar zijn kruisgestalte. En van die Jezus, die 

de weg van het kruis gaat, zegt God: is mijn Zoon, de ge-

liefde, hoort naar Hem. 

Want als je naar Hem hoort, gebeurt er wat je op de top 

van de berg hebt zien gebeuren. Dan komen de schriften 

in een heel ander licht te staan. Dan worden de dode let-

ters van de Schrift tot levende personen , tot vrienden die 

ons bemoedigen en versterken in het geloof . Dan opent 

Hij voor ons de schriften en verzegelt Hij Gods beloften 

aan onze harten. Dan worden onze harten brandende in 

ons. 

Dr. C. de Jong 
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De spirituele reis naar Pasen 

Inleiding 

De Veertigdagentijd, ook wel bekend als de vastentijd of  

de lijdenstijd, is een belangrijke periode in de christelijke 

kalender. Deze periode van veertig dagen, exclusief  de 

zondagen, begint op Aswoensdag en eindigt op Paaszater-

dag. Het is een tijd van bezinning, vasten, gebed en boete-

doening ter voorbereiding op het Paasfeest, dat de opstan-

ding van Jezus Christus viert. 

De oorsprong van de Veertigdagentijd 

De traditie van de Veertigdagentijd gaat terug tot de vroe-

ge kerk. De veertig dagen zijn symbolisch gekozen naar 

het voorbeeld van de veertig dagen die Jezus in de woes-

tijn doorbracht, zoals beschreven in de Bijbel. Tijdens de-

ze dagen vastte Hij en werd Hij op de proef  gesteld door 

de duivel. De Veertigdagentijd is daardoor een tijd van 

geestelijke oefening en voorbereiding, waarin gelovigen 

zich richten op hun relatie met God. 

Aswoensdag 

De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag, een dag van 

inkeer en boetedoening. Gelovigen laten op deze dag een 

kruis van as op hun voorhoofd tekenen, een symbool van 

sterfelijkheid en berouw. De as wordt vaak gemaakt van 

verbrande palmtakken van het voorgaande Palmzondag, 

wat de cyclische aard van het kerkelijk jaar benadrukt. 

De praktijk van vasten 

Vasten vormt een belangrijk aspect van de Veertigdagen-

tijd. Traditioneel wordt er gedurende deze periode afge-

zien van bepaalde luxe, zoals vlees, zuivelproducten, alco-

hol en snoep. Het vasten herinnert gelovigen aan de offer-

bereidheid van Jezus en helpt hen om zich te concentreren 

op spirituele zaken in plaats van materiële behoeften. 

Vasten in verschillende tradities 

Hoewel vasten een gemeenschappelijk kenmerk is, ver-

schilt de manier waarop dit wordt nageleefd tussen ver-

schillende christelijke tradities. In de Rooms-Katholieke 

Kerk is het vasten strikt gereguleerd, terwijl in protestantse 

kerken meer ruimte is voor persoonlijke invulling. Ortho-

doxe christenen hebben vaak nog strengere vastenregels, 

waarbij bijvoorbeeld op bepaalde dagen helemaal niet 

wordt gegeten. 

Gebed en boetedoening 

Naast vasten zijn gebed en boetedoening cruciale elemen-

ten van de Veertigdagentijd. Gelovigen worden aangemoe-

digd om meer tijd door te brengen in gebed en meditatie, 

en om hun zonden te overdenken en te belijden. Veel ker-

ken organiseren extra diensten en gebedsbijeenkomsten 

om hun gemeenschappen te ondersteunen in hun spiritue-

le reis. 

Barmhartigheid en liefdadigheid 

De Veertigdagentijd is ook een tijd om na te denken over 

barmhartigheid en liefdadigheid. Gelovigen worden aan-

gespoord om anderen te helpen en goed te doen, bijvoor-

beeld door middel van vrijwilligerswerk, het geven van 

aalmoezen of  het steunen van goede doelen. Deze daden 

van liefde en medeleven zijn een manier om de liefde van 

Christus na te volgen en te delen met anderen. 

De zondagen in de Veertigdagentijd 

Hoewel de Veertigdagentijd een periode is van vasten en 

bezinning, worden de zondagen niet meegeteld in de veer-

tig dagen. Zondagen zijn altijd een viering van de opstan-

ding van Christus, en daarom gelden de vastenregels op 

deze dagen niet. Dit biedt een wekelijkse onderbreking 

van het vasten en een gelegenheid voor vreugde en ver-

nieuwing. 

Laetare-zondag 

Laetare-zondag, de vierde zondag van de Veertigdagen-

tijd, wordt ook wel 'Verheug u zondag' genoemd. Het is 

een dag van vreugde temidden van de vastentijd, die de 

gelovigen herinnert aan de nabijheid van Pasen. Op deze 

zondag wordt het paars van de boetetijd vaak vervangen 

door roze, een kleur die vreugde en hoop symboliseert. 

De Goede Week 

De laatste week van de Veertigdagentijd staat bekend als 

de Goede Week, waarin de gebeurtenissen van Jezus' lij-

den en sterven centraal staan. Deze week begint met 

Palmzondag, waarbij de intocht van Jezus in Jeruzalem 

wordt herdacht. Daarna volgen Witte Donderdag, waarop 

het Laatste Avondmaal wordt gevierd,  Goede Vrijdag, de 

dag van Jezus' kruisiging en dood, stille zaterdag is de dag 

voor Pasen en de laatste dag van de vasten-

tijd en lijdensweek die voorbereidt op het christelij-

ke paasfeest. De naam Stille Zaterdag verwijst naar het 

feit dat op die dag de klokken niet luiden tot aan de paas-

wake. 

Pasen: De climax van de Veertigdagentijd 

De Veertigdagentijd culmineert in het Paasfeest, de be-

langrijkste feestdag in het christendom. Op Paaszondag 

vieren gelovigen de opstanding van Jezus uit de dood, een 

gebeurtenis die de overwinning op zonde en dood symbo-

liseert. De vreugde van Pasen is des te groter na de perio-

de van vasten en bezinning die eraan voorafgaat. 

Tot Slot 

De Veertigdagentijd is een tijd van diepe spirituele beteke-

nis en persoonlijke groei voor christenen wereldwijd. Het 

is een periode van vasten, gebed, boetedoening en liefda-

digheid, die de gelovigen voorbereidt op het vieren van het 

Paasfeest. Door zich te richten op hun relatie met God en 

hun medemens, vinden zij in deze tijd een hernieuwde 

kracht en vreugde in hun geloof. 

DE  VEERTIGDAGENTIJD :  EEN  PERIODE  VAN  BEZINNING  EN  VASTEN  

VESPERS 

VOORAF 

 Deze vespers zijn bestemd voor de Stille Week 2025. Ze 

maken deel uit van het Kerkenpakket voor de Veertigda-

gentijd en Pasen van dit jaar. De titel daarvan is:  

Een nieuwe dag  
Een dag is altijd meer dan een klok die van 1 tot 24 telt. Deze 

Veertigdagentijd leren we zo naar de dag te kijken. Het is altijd 

een voortdurende afwisseling van donker en licht. Beide zijn reali-

teit in het leven van alledag. Maar iedere dag opnieuw doorbreekt 

het licht de duisternis. De duisternis kan het licht niet in haar 

macht kan krijgen, onmogelijk, zelfs niet als het tegengestelde ons 

bij tijd en wijle lijkt te overspoelen. 

De vespers in de Stille Week bieden alle ruimte om juist 

dáár stil bij te staan. Ze vinden plaats aan het begin van de 
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avond. Een juist moment  is bij de overgang van licht naar 

duisternis en de verwachting van een nieuwe morgen. De 

vespers zijn vanuit het overkoepelende thema Een nieuwe 

dag zo ingestoken: Alles wat overbodig is, is onnodig. 

Verstilling en verdieping zijn de kernwoorden. Dit alles 

werkt door in de vormgeving van de ruimte en de afzon-

derlijke stappen van de liturgie.  

 Het getijdengebed is een liturgische vorm die een 

bron is voor meditatie, gebed en inkeer. Het kenmerk van 

vieringen als de vespers is het geheimenisvolle karakter. 

Daarom is het ook goed dat er geen woord teveel klinkt. 

Stilte is een wezenlijk onderdeel en biedt ruimte aan over-

denking, aan inkeer en gebed, en aan ontmoeting.   

Vespers  

Wat zijn vespers eigenlijk? Vespers maken deel uit van de 

dagelijkse gebedsdiensten zoals ze in kloosters plaatsvin-

den. Het gaat om de gebedsdienst aan het einde van de 

werkdag (eind van de middag of begin van de avond). 

Vespers en de andere getijdendiensten , hebben een eigen 

structuur. Daarbinnen zijn drie hoofdonderdelen: psalm-

gebed, schriftlezingen en gebeden. Er is dus geen preek, 

hooguit een meditatie. Wel heeft de Lofzang van Maria 

een vaste plek.  

Waar vier je vespers?  

Bij vespers gaat het om een verstilde vorm van vieren, 

schreven we hierboven. Verstilling kan natuurlijk van bin-

nenuit komen, maar het werkt veel beter als de locatie 

meewerkt. De doorsnee kerk heeft geen aangewezen ruim-

te voor vespers. Dat kan worden opgelost om een  

‘afgebakende’ ruimte te creëren. In onze kerk gebeurd dat  

in het liturgisch centrum voor in de kerk door de stoelen 

rondom te plaatsen. Ook worden kaarsen aangestoken. 

Vijf, een voor ieder deelnemende kerk. 

 In het klooster Nieuw Sion in Diepenveen wor-

den dagelijks 4 gebedsdiensten gehouden. De eerste begint 

om 08:00 en de laatste om 22:00. Wat opvalt als je dit be-

leefd dat stilte, lofzang en gebed de belangrijkste onderde-

len zijn. Op je kamer en in de keuken mag worden gespro-

ken. Het is niet de bedoeling dat in de gangen en andere 

ruimtes gesproken wordt. Dan realiseer je jezelf, dat er in 

het dagelijks leven veel (onnodig) wordt gesproken. Het 

lijkt er op dat stilte beangstigend is. En dat we altijd AAN 

moeten staan. In Nieuw-Sion wordt in de vesper ca 7 mi-

nuten stilte aangehouden. Het frappante is, als dit een 

paar keer is gedaan, dan wordt het helemaal niet vreemd 

meer ervaren. 

 Stilte – hoe doe je dat?  

Ds. Richard Saly heeft ons eens geleerd dat dit begint met 

een juiste grondhouding. Dat is gaan zitten met een rechte 

rug, de voeten naast elkaar en de handen losjes op je knie-

ën of in je schoot. De meditatieve grondhouding. Daarna 

laat je de stilte over je komen. 

Jezus Christus, u bent ons leven 

en neemt ons mee op uw weg. 

U hebt de wereld niet prijsgegeven aan 

de machten van het kwaad. 

U hebt ons niet overgelaten aan zonde en 

dood. 

Uit heel die duisternis 

hebt u ons geroepen tot uw wonderbaar 

licht. 

Om deze verkondiging heen 

hopen wij met uw gemeente opeen 

en putten kracht uit het leerboek van de 

hoop. 

Schenk ons uw Heilige Geest, 

zodat het dagelijks leven 

door het geloof in uw toekomst 

wordt vermenigvuldigd met hoop. 

Wij danken u dat wij niet voor niets 

leven en werken, 

maar terwijl het nog nacht is 

de morgen mogen verwachten. 

Graag nodigen wij u, namens de Gemeenschap van Ker-

ken, uit om de Avondgebeden in de 40 dagentijd bij te 

wonen. Deze vieringen, op weg naar Pasen, worden ge-

houden in de Hervormde kerk aan het Reghthuysplein 18 

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze bij te wonen, dan 

kunt u ook de uitzendingen ervan rechtstreeks volgen via 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-

HG      

Het thema is dit jaar:  

‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’.                                         

We volgen het oecumenisch leesrooster. 

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag, 5 maart. 

De oecumenische Avondgebeden 2025 zijn op 4 woens-

dagavonden, aanvang 19.30 uur. Ze duren ongeveer een 

half uur.            

                                                                                                                 

Hierbij de data van de vieringen met de voorgangers: 

 19 maart: ds. Henk-Jan Prosman 

 26 maart: dr. Tjaard Barnard 

   2 april: mevr. Irma van Eimeren 

   9 april: dhr. Quint Bonvie 

 

U bent van harte welkom! 

De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop.   

  (Zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd)     

AVONDGEBEDEN/ VESPERS  IN  DE  40 DAGENTIJD .  

GEBED 
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KND P AASPROJECT :  I N  DE  TUIN  -  HET  LEVEN  

Met het nummer ‘We Pray’ componeerde Coldplay een 

modern kyriëgebed van krap 4 minuten.  

Corjan Matsinger vouwt zijn handen en zingt mee. En 

wat zegt hij hier over. 

 

I pray that I don't give up, pray that I do my best  

Pray that I can lift up, pray my brother is blessed  

Praying for enough, pray Virgilio wins  

Pray I judge nobody and forgive me my sins  

 

Ik bid dat ik niet zal opgeven, bid dat ik mijn best blijf doen 

Bid dat ik mij verheffen kan, bid 

dat mijn broeder gezegend wordt 

Bid voor het genoeg, bid dat Vir-

gilio wint 

Bid dat ik niemand veroordeel en vergeef mij mijn zonden 

 

I pray we make it, pray, my friend, I pull through  

Pray as I take it onto others, I do  

Praying on your love, we pray with every breath  

Though I'm in the valley of the shadow of death  

 

WE  PRAY—COLDPLAY  

Zondag 9 maart starten we met het paasproject, Tijdens 

dit veertigdagenproject gaan we op weg naar Pasen met 

verhalen waarin een tuin een belangrijke plek of een veel-

zeggend beeld is. 

Tijdens de kindernevendienst gaan we luisteren naar ver-

schillende verhalen over de tuin die een belangrijke plek of 

een veelzeggend beeld is. Zo lezen we over de prachtige 

tuin van Eden, die God voor de eerste mensen maakt, 

waar het misgaat tussen God en de mens. Dat God men-

sen wegstuurt uit de tuin. Dat de woestijn een mooie 

bloeiende tuin wordt. Dat een graankorrel in de aarde 

groeit, tot aan de nieuwe wereld, die in het boek 

Openbaring wordt beschreven als een schitterende plek 

waar het goed zal zijn tussen God en de mens en waar het 

leven zal zijn in overvloed, zoals in de tuin van Eden. 

Dat Jezus gevangen wordt genomen in de tuin van Getse-

mane, Dat Jezus wordt begraven in een tuin vlak bij Gol-

gota en we lezen van de tuin met het open graf. 

 

Hopelijk zien we jou ook op de volgende zondagen:  

9 maart,  

16 maart,  

23 maart,  

30 maart,  

6 april,  

13 april en  

20 april 

 

 

Groetjes van kindernevendienst. 

 

PS: Hierbij nodigen wij je ook uit voor Paasochtend op 

zondag 20 april. Tijdens deze dienst mogen alle kinderen 

helpen de spaardoosjes op te 

halen en te legen. 

 

De opbrengst vorig jaar was 

412,44 . 

Wordt het dit jaar meer? 

Wereldgebedsdag. 

Beschrijving kunstwerk op pagina 1 

Onze hemelse Vader heeft onze eilanden in de zee geze-

gend. Van de noordelijke eilanden tot de zuidelijke eilan-

den schijnt de gouden zon door de helderblauwe lucht en 

vliegen de vogels vrij rond. Van de helderwitte zandstran-

den tot aan de hoogste bergtoppen hebben onze eilanden 

een overvloed aan verse producten en kleurrijke flora en 

fauna. De lagunes en oceanen zijn overvloedig met zeele-

ven, vissen en edelstenen (zoals zwarte parels), die ons 

met de wereld verbinden. 

 Op elk eiland staat de machtige kokospalm hoog, 

een symbool van kracht en goedheid. De kokospalm zorgt 

voor onze gezondheid en ons welzijn. We hebben ontdekt 

hoe we elk deel kunnen gebruiken, van de bladeren tot de 

diepe wortels. Voor eten, drinken, medicijnen, onderdak 

en nog veel meer. De kokospalm is essentieel voor onze 

overleving, en is de levensboom voor ons volk. 

 We zijn dankbaar voor de komst van het christen-

dom naar onze kusten 200 jaar geleden. Het christendom 

bracht hoop, vrede en licht, met een begrip van het evan-

gelie van Jezus Christus. In de loop der tijd zijn onze cul-

turen verweven geraakt met het christendom en de zege-

ningen zijn vandaag de dag nog steeds zichtbaar. Als be-

wakers en verzorgers van Gods wonderbaarlijke werken 

koesteren we altijd deze woorden: 'Ik heb jullie wonder-

baarlijk gemaakt'. 

Onze vrouwen spelen een cruciale rol in het levend hou-

den van ons erfgoed en onze tradities. Zij zijn de bewaar-

ders van talenten, leraren en mentoren. Van moeders op 

dochters, de cyclus van leven, geloof en liefde gaat door 

hier op onze paradijselijke eilanden. We tonen ons respect 

en onze liefde voor God en voor elkaar in harmonieën 

van zang en gebed. Onze kostbare Tivaevae-quilts staan 

voor geduld, liefde en eenheid. We eren Gods liefde en 

barmhartigheid met hoeden die we dragen naar de kerk, 

geweven door vaardige liefdevolle handen van de strengen 

van rito, het jonge kokosnootblad. We tooien onszelf met 

zoet geurende Tiare tropische bloemen, gemaakt in kro-

nen en slingers. Vanuit ons hart onderwijzen en voeden 

we onze geliefde kinderen, de jongere generatie, onze toe-

komst. 
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Meivakantie  26 april t/m 4 mei 2025  

Zomervakantie  19 juli t/m 31 augustus 2025  

Herfstvakantie 18 oktober  t/m 26 oktober 2025  

DOE JE MEE? 
Doe jij dit jaar mee met de jubileum editie van het Goede 

Vrijdag nachtprogramma op vrijdag 18 april? 

We hebben weer een waanzinnig leuk en actief program-

ma in elkaar gezet, met maar liefst 18 nieuwe activiteiten 

in en om de kerken van Nieuwkoop en Noorden, om jou 

de hele nacht wakker te houden. Je komt op bijzondere 

plaatsen. Heb jij bijvoorbeeld wel eens een escaperoom 

gespeeld in de kerktoren, een spannend spel op de koor-

zolder of een ingewikkelde opdracht ergens in of bij de 

kerk?  

THEMA 

We leven in een uitdagende tijd waarin veel om ons heen 

gebeurt. Het is begrijpelijk als je je soms onzeker of ang-

stig voelt. Dat is heel normaal. Op zulke momenten kun je 

terugvallen op drie belangrijke waarden die Jezus ons 

heeft meegegeven: Geloof, Hoop en Liefde. We willen je 

graag meenemen in inspirerende en leuke activiteiten rond 

deze drie kernwoorden. Ze kunnen je kracht en vertrou-

wen geven om met onzekerheden om te gaan. 

PROGRAMMA 

Op 18 april om 19.00 uur begint het programma met een 

stille tocht. Deze vertrekt vanaf de voetbalvelden in 

Nieuwkoop. We lopen met het verlichte kruis naar de 

Hervormde Kerk aan het Reghthuijsplein. Midden in de 

nacht lopen we met het verlichte kruis naar de St. Marti-

nuskerk in Noorden, waar we om 7.00 uur ’s ochtends 

gezamenlijk afsluiten. 

OPGEVEN 

Enthousiast geworden en zit jij in groep 5 of hoger of op 

het voortgezet onderwijs? Bekijk dan nu onze promo film 

die te vinden is via ons instagram kanaal: 

@goedevrijdagnacht. Geef je vòòr 4 april op om er zeker 

van te zijn dat jij kan meedoen. Er zijn ook dit jaar weer 

een beperkt aan plekken. Scan de QR code op de flyer om 

je op te geven. Natuurlijk mag je een vriend of vriendin 

meenemen en jullie hoeven niet persé gelovig te zijn, maar 

moeten zich wel beide opgeven. Er zijn overigens geen 

kosten aan verbonden. 

BELEEF OP GOEDE VRIJDAG EEN 

SPANNEND AVONTUUR! 

MAAR…. KAN JIJ DE HELE NACHT 

Ik bid dat we het zullen halen, bid, mijn vriend, dat ik er erdoor-

heen kom 

Bid dat ik het op anderen zal overbrengen, dat zal ik doen 

Bidden om Uw liefde, we bidden op elke ademhaling 

Hoewel ik woon in de vallei van de schaduw van de dood 

 

Er wordt heel wat afgebeden in de popmuziek. Logisch, 

we kunnen allemaal wel wat hulp van boven gebruiken 

toch? Chris Martin, frontman van Coldplay, voegt zich in 

de rij van artiesten die op de hemelpoort kloppen. Eerlijk? 

Ik ben soms een beetje moe van de liedjes van de band. 

Maar toen ik de verwijzing naar het ‘donkere dal’ opving 

uit Psalm 23, tja, dan ga je toch weer even luisteren. Ge-

lukkig maar. Coldplay heeft meerdere songs waarin de 

invloed van het christelijk geloof merkbaar is. De zanger 

groeide op in de kerk, nam hier afstand van – maar spiritu-

eel is ‘ie nog steeds. Hij betitelde zich ooit als ‘all-theist’, 

iemand die het goddelijke op heel veel plaatsen ontdekt, 

zoals in het soefisme, een mystieke stroming binnen de 

islam.  

 

Over Corjan Matsinger. 

Hij is religieus trendwatcher bij Young & holy, jongerenwerker, 

theoloog, spreker, trainer en auteur.  


