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Geachte lezers,  

Voor u ligt de vierde kerkbrief gereed  in het 

40e jaargang.  

Meditatie—De andere kant van Pasen 

De andere kant van Pasen 

'Zoals de vader mij gezonden heeft, zend ik ook 

u' ( Joh. 20: 21) 

Pasen is het belangrijkste feest voor christe-

nen. Maar als we eerlijk zijn, moeten we 

erkennen, dat we niet goed raad weten met 

dat feest. Wat moeten we met de opstan-

ding? Met onze onkerkse vrienden en buren 

hoeven we niet aan te komen met het ver-

haal van de opstanding. Ze halen er hun 

schouders over op. En zelf weten we er ook 

niet goed raad mee. Wat hebben we er aan, 

dat de Heer is opgestaan? Wat moeten we er 

mee 

Leven vanuit de kracht van de Opstanding 

Elke zondag, de eerste dag van de week, 

komt de Gemeente van Christus bijeen. Het 

was een zondag, dat onze Heer opstond uit 

het graf. Met Pasen gedenken we dat in het 

bijzonder. Dat doen we vooral door ons 

lied.  

Pasen 

Pasen valt jaarlijks tussen 22 maart en 25 

april op de eerste zondag (en maandag) na 

de volle maan na het begin van de lente. 

Het christendom is met name gebaseerd op 

het leven en lijden én de opstanding uit de 

dood van Jezus Christus. Pasen is de belang-

rijkste christelijke feestdag. Men viert de 

opstanding van Jezus uit de dood nadat hij 

op Goede Vrijdag gestorven is. 

Het verhaal van Pasen  

Jezus trok rond door het land Palestina. Hij 

was met zijn leerlingen onderweg naar Jeru-

zalem om daar het paasfeest te vieren, het 

joodse Pesach waarin de bevrijding uit 

Egypte werd herdacht en gevierd. Hij stuur-

de een paar van zijn leerlingen vooruit met 

de opdracht een ezel te halen. De leerlingen 

kwamen terug met de ezel. Ze legden hun 

mantels op het dier en Jezus ging erop zit-

ten. Zo gingen ze Jeruzalem in. De leer-

lingen vonden het prachtig en riepen: 

“Gezegend de Koning. Hij komt in de naam 

van de Heer.” Het werkte aanstekelijk op 

andere mensen. De stemming was opgeto-

gen.  

KND Paasproject 

Op paaszondag vieren we de laatste zondag 

van dit project . Het onderwerp is: De tuin 

met het open graf en een belofte voor de toekomst 

Bevrijding 2025 

Toen ik jong was heb ik vaak geluisterd naar 

de verhalen van mijn ouders van hun tijd in 

de 2e wereldoorlog. De verha-

len van voedseltochten, van 

ondergedoken zitten, van de 

tijd in kamp Amersfoort. 

Eens heb ik de vraag aan 

mijn vader gesteld: Andere landen voeren 

oorlog, waarom doet ons land dat niet. Kin-

deren kunnen zulke directe vragen stellen. Ik 

was te jong om te zien wat de vraag met 

mijn vader deed. Maar ik kreeg als ant-

woord: oorlog is vreselijk. We zijn blij dat er 

nu geen oorlog is. 

Dit jaar vieren we in mei dat Nederland 

tachtig jaar geleden werd bevrijd, en in au-

gustus dat toenmalige rijksdelen in Azië 

bevrijd werden. Toen mijn ouders op leeftijd 

waren, bemerkte ik dat het voor hen steeds 

moeilijker was om de herinneringen van de 

oorlog her te beleven. Ze keken er niet van 

weg en volgden uitzendingen hierover. 

Maar het trof hun steeds dieper. Uiteindelijk 

waren ze blij als de Bevrijdingsdag was aan-

gebroken. Zo zal een ieder deze dagen op 

zijn eigen wijze beleven. Voor wie de oorlog 

mee hebben gemaakt  

komen herinneringen 

boven. We mogen blij 

zijn dat we dit kunnen 

vieren. Zeker nu oorlogs-

dreiging steeds meer toe-

neemt in het besef dat 

vrede nooit vanzelfspre-

kend is.  

E. de Jong 
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MEDITATIE—DE  ANDERE  KANT  VAN  PASEN  

De andere kant van Pasen 

'Zoals de vader mij gezonden heeft, zend ik ook u' ( Joh. 20: 21) 

Wat moeten we met de opstanding? 

Pasen is het belangrijkste feest voor christenen. Maar als 

we eerlijk zijn, moeten we erkennen, dat we niet goed 

raad weten met dat feest. Wat moeten we met de opstan-

ding? Met onze onkerkse vrienden en buren hoeven we 

niet aan te komen met het verhaal van de opstanding. Ze 

halen er hun schouders over op. En zelf weten we er ook 

niet goed raad mee. Wat hebben we er aan, dat de Heer is 

opgestaan? Wat moeten we er mee? Want nog steeds gaan 

mensen dood. Ook mensen die onmogelijk gemist kunnen 

worden. Wat moeten we met de opstanding? zo vragen 

wij. Maar dat is geen goede vraag. De vraag waar het op 

aankomt is deze: Wat moet de opgestane Heer met ons? 

Met ons, die net als de discipelen bijeen zijn achter geslo-

ten deuren uit vrees. We durven niet met de boodschap 

van het evangelie naar buiten te treden. We zijn bang. 

Waarvoor eigenlijk? Voor vervolging? Dat speelt in Ne-

derland gelukkig niet. Bang om uitgelachten te worden? 

Ja, dat ook. Maar vooral zijn we bang om in een gesprek 

met ongelovigen door de mand te vallen, omdat dan aan 

het licht komt, dat ons geloof niet zo veel voorstelt.  

Wat moet de opgestane Heer met ons? 

Wat moet de opgestane Heer met ons aanvangen? Dat is 

de vraag waar het op aan komt. Op die vraag geeft Johan-

nes een verrassend antwoord: De opgestane Heer kwam 

bij ons binnen door gesloten deuren. Hij doorbrak onze 

vrees en twijfel. Hij bracht ons de groeten over van God 

de Vader door te zeggen: Vrede zij u! en toonde daarbij 

zijn handen en zijde als teken, dat de vrede bezegeld was 

met het offer van zijn lichaam en bloed. Het oude is nu 

voorbij. Het tekort is vereffend, de schuld is verzoend. Het 

is alles nieuw geworden. Dat is de stralende paasbood-

schap van de Opgestane. 

Op dit punt zijn we geneigd Johannes in de rede te vallen. 

We zouden tegen hem willen zeggen: Die paasboodschap 

van de Opgestane was inderdaad indrukwekkend. Vooral 

voor jullie. Want jullie hebben die boodschap met je eigen 

oren gehoord. Jullie hebben de opgestane Heer met je ei-

gen ogen gezien. Wij moeten het maar doen met wat jullie 

ons vertellen. We geloven wel, dat het allemaal zo ge-

beurd is zoals jullie het ons verteld hebben. Maar toch, 

omdat we het niet zelf meegemaakt hebben, blijft het voor 

ons een beetje onwerkelijk. Net alsof het niet echt is. Ik 

begrijp je wel, zegt Johannes. Ook ik heb soms eenzelfde 

gevoel. Dan is het net alsof ik het gedroomd heb. Want 

het is toch bijna niet te geloven, dat het oude voorbij is; 

dat al het lijden in de wereld door de opstanding omgezet 

is in hoop; dat alles nieuw geworden is. Dat is toch te 

mooi om waar te zijn. Ik begrijp je wel, zegt Johannes. 

Maar wat zou je dan willen? Zou je de hele levensgeschie-

denis van Jezus willen terugdraaien? Zou Christus die 

verschrikkelijke weg van het kruis weer opnieuw moeten 

gaan, zodat jij het zou kunnen zien en meebeleven? 

Ik begrijp je best, zegt Johannes. Want ook wij wilden na 

de opstanding de tijd weer terugdraaien. We verlangden 

weer terug naar die goede oude tijd rond het meer van 

Galilea, toen Jezus in het zachte gras de mensen liefhad 

en genas en in ons midden stond. Maar de opgestane Heer 

zei, dat het oude voorbij was; dat die vrede van Tiberias 

wel een teken was, maar dan een teken dat vooruit wijst 

naar Gods toekomst. We moesten met de paasboodschap 

de wereld in. De tegenover Christus vijandige wereld. Dat 

durfden we niet. Dat konden we ook niet, zo dachten we. 

Maar Christus overwon onze traagheid om te geloven. Hij 

blies op ons. Er vond een soort mond-op-mond beade-

ming plaats. Hij inspireerde ons met zijn Geest. En daar-

door kwam er in ons door vrees en twijfel verstarde be-

staan weer nieuw leven en nieuwe bezieling.  

De andere helft van de paasboodschap 

'De Heer is waarlijk opgestaan!' Dat is het eerste en be-

langrijkste deel van de paasboodschap. Maar het tweede 

deel, dat er onlosmakelijk aan verbonden is, bestaat uit de 

opdracht van Christus aan ons allen 'Gelijk de Vader Mij 

gezonden heeft, zend ik ook u!' 

Door die woorden schept Jezus een verband, een gelijke-

nis tussen zijn zending als Heiland der wereld en onze 

zending als getuigen van zijn opstanding. Jezus is gezon-

den door de Vader. Dat betekent, dat mensen in de ont-

moeting met Hem niet slechts een of andere rabbi ontmoe-

ten, met wie ze het wel of niet eens konden zijn. In de 

ontmoeting met Jezus worden mensen geconfronteerd met 

God zelf. De woorden die Jezus spreekt zijn woorden van 

God. De daden die Hij doet - zijn wonderen, zijn verzoe-

nend lijden en sterven - zijn daden van God. 

Op soortgelijke wijze als Jezus door de Vader gezonden is, 

zendt Hij ook ons. Wij, als gemeente, vormen het lichaam 

van Christus. 

Christus wil zichtbaar op aarde aanwezig zijn door ons, 

leden van zijn gemeente. Hij wil zijn woorden spreken 

door onze mond. Hij wil zijn werk aan mensen doen door 

onze handen. Hij kan het ook zonder ons doen. En het 

gebeurt ook dikwijls zonder ons, omdat wij verstek laten 

gaan en ons niet ter beschikking stellen van Christus. 

Maar zo wil Christus het niet. Bij de eerste ontmoeting na 

zijn opstanding zei Christus het heel nadrukkelijk: 'Zoals 

de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u'. God zond 

zijn Zoon als mens op aarde. Niet als een supermens, 

maar als een mens van vlees en bloed, een mens, die ons 

in alle dingen gelijk geworden is. Zo zendt Christus ook 

ons. Niet als supermensen, die het zo goed weten en het 

zo goed doen. Maar als mensen, aan wie niets menselijks 

vreemd is. Mensen die weten wat twijfel, angst, wanhoop, 

verleiding, zwakheid betekent. Kortom mensen die zich 

kunnen inleven in de situatie van de ander en zelf ook van 

genade moeten leven. Maar bovenal mensen, die weet 

hebben van de innerlijke ontferming, waarmee Christus 

met ons mensen bewogen was.  

God zond zijn Zoon als mens op de aarde. En daardoor 
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ontstonden rondom Jezus telkens oases in een woestijn 

van zelfzucht, harteloosheid, onverschilligheid en on-

menselijkheid.  

Zo zendt Christus ook ons, opdat we, op weg naar Gods 

toekomst, heel opgewekt en creatief dorre en onherberg-

zame streken zouden maken tot een oord van bronnen 

(Psalm 84 : 7). 

 

Dr. C. de Jong 

 

 

 

LEVEN  VANUIT  DE  KRACHT  VAN  DE  OPSTANDING  

Elke zondag, de eerste dag van de week, komt de Ge-

meente van Christus bijeen. Het was een zondag, dat onze 

Heer opstond uit het graf. Met Pasen gedenken we dat in 

het bijzonder. Dat doen we vooral door ons lied.  

U zij de glorie!  
 

De originele Franse tekst is: 

1. À toi la gloire, O Ressuscité!  

À toi la victoire pour l’éternité!  

Brillant de lumière, l’ange est descendu,  

Il roule la Pierre du tombeau vaincu.  

À toi la gloire, O Ressuscité!  

À toi la victoire pour l’éternité!  
 

2. Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,  

Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus!  

Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,  

Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!  

À toi la gloire, O Ressuscité!  

À toi la victoire pour l’éternité!  
 

3. Craindrais-je encore? Il vit à jamais,  

Celui que j’adore, le Prince de paix;  

Il est ma victoire, mon puissant soutien,  

Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien!  

À toi la gloire, O Ressuscité!  

À toi la victoire pour l’éternité!  
 

De Nederlandse vertaling 

 1. U zij de glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie, nu en immermeer.  

Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,  

heeft de steen genomen van 't overwonnen graf.  

U zij de glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie, nu en immermeer.  
 

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,  

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  

Weest dan volk des Heren blijde en welgezind  

en zegt telkenkere: "Christus overwint."  

U zij de glorie, opgestane Heer.  

U zij de victorie, nu en immermeer.  
 

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  

Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 

 In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,  

niets heb ik te vrezen in leven en in dood  

U zij de glorie, opgestane Heer.  

U zij de victorie, nu en immermeer.  

   Zie ook: Lied 634 in het Liedboek 

 

Zeist.  

De Hernhutters, de leden van de Evangelische Broederge-

meente, komen al vroeg op Paasmorgen bij elkaar. En 

gaan vanuit de kerk naar de begraafplaats. Zij spreken van 

Godsakker. Terwijl op trompetten opstandingsliederen 

worden gespeeld, wandelt men naar het dichtbij gelegen 

kerkhof. Als het rustig weer is, is de muziek tot ver in 

Zeist te horen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. M.A.M. Renes Boldingh schrijft daarover in haar 

roman 'Het oude Posthuis' (Uitgegeven in 1953. NV. 

Gebr. Zomer & Keuings Uitgeverij – Wageningen) 

'Paasmorgen! Ik zeg het allen, dat Hij leeft! Feest is 't in 

het oude Posthuis. De vroege ochtenddienst is afgelopen. 

De gemeente heeft haar belijdenis gezongen en gesproken. 

Nu maakt ze de gang naar de Godsakker, om die belijde-

nis nog eens te herhalen. De bazuinen klinken, de lange 

stoet zet zich in beweging, terwijl de zon op opkomen 

staat en de merels in de hoge takken hun voorjaarsgeloof 

uitzingen'.  
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HET VERHAAL VAN PASEN  

PASEN 

Eerste en Tweede Paasdag worden dit jaar 

op zondag 20 en maandag 21 april 2025 gevierd. 

Pasen valt jaarlijks tussen 22 maart en 25 april op 

de eerste zondag (en maandag) na de volle maan 

na het begin van de lente. 

Het christendom is met name gebaseerd op het 

leven en lijden én de opstanding uit de dood van 

Jezus Christus. Pasen is de belangrijkste christelij-

ke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit 

de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. 

Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis 

van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn krui-

siging. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zater-

dag op Paaszondag een wake gehouden. Aan het einde 

van deze wake wordt de Paasdag met feestelijk gezang 

begroet. 

Pasen is niet elk jaar op dezelfde zondag, maar grof ge-

zegd op de eerste zondag die volgt op de volle maan na 

het begin van de lente, maar geheel nauwkeurig is die defi-

nitie niet. De exacte datum van Pasen wordt berekend 

volgens de kerkelijke (christelijke) kalender. 

Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouw-

feest. Het markeerde het begin van de lente en het einde 

van een tijd van schaarste, die heerste als de voorraden 

van de winter opraakten. 

Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke 

lentefeest, zoals het rapen van eieren. Boeren beschouw-

den eieren als een kiem van kracht. Ze begroeven ze in 

hun velden opdat ze hun kracht op de bodem over zouden 

brengen en voor een goede oogst zouden zorgen. Later 

dienden de eieren voor de katholieken ook om na de veer-

tigdaagse vastenperiode (die na de viering 

van Carnaval begon) weer op krachten te komen.  

 Met Palmpasen werden de eieren ingezameld. 

Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter waarin 

alle voedsel van het vorige jaar is opgegeten gaat de na-

tuur opnieuw beginnen. Dieren krijgen jongen, bomen en 

bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun ei. Het ei is 

een symbool van nieuw leven. Overal in de winkels zie je 

lentekuikentjes en paaseieren, echte, van papier of van 

chocola. De mensen lopen er ook paasbest bij in hun frisse 

nieuwe kleren. 

Bij katholieke christenen is Pasen ook het eind van de vas-

tenperiode die begon met Carnaval. In Nederland kom je 

dit niet meer zoveel tegen. 

In sommige landen (bijvoorbeeld Spanje en Zwitserland) 

worden nog Paasvuren ontstoken: de koude geesten van 

de winter worden weggejaagd en de lente verwelkomd. In 

Nederland worden Paasvuren nog steeds ontstoken in de 

Achterhoek, Salland, Twente maar ook bijvoorbeeld in 

Huissen of Baak. Ook zijn er nog namen die hieraan her-

inneren: paasberg, paasveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weerspreuken 

"Pasen in maart, is niks waard." 

 

Palmzondag helder en klaar, 

brengt een vruchtbaar jaar. 

 

"Komt Pasen in april, dan staat de vriezeman stil." 

 

Goede Vrijdag regen, is Gods zegen.  

 

"Zo de wind met Pasen waait, zo waait hij tot Pinksteren." 

Jezus trok rond door het land Palestina. Hij was met zijn 

leerlingen onderweg naar Jeruzalem om daar het paasfeest 

te vieren, het joodse Pesach waarin de bevrijding uit Egyp-

te werd herdacht en gevierd. Hij stuurde een paar van zijn 

leerlingen vooruit met de opdracht een ezel te halen. De 

leerlingen kwamen terug met de ezel. Ze legden hun man-

tels op het dier en Jezus ging erop zitten. Zo gingen ze 

Jeruzalem in. De leerlingen vonden het prachtig en rie-

pen: “Gezegend de Koning. Hij komt in de naam van de 

Heer.” Het werkte aanstekelijk op andere mensen. De 

stemming was opgetogen. De mensen legden hun mantels 

op de straat, zo leek het alsof Jezus op een loper de stad in 

kwam. Ook gingen de mensen hem toezwaaien, met 

palmtakken.  

Ondertussen zochten de geestelijke leiders naar manieren 

om Jezus het zwijgen op te leggen. Ze werden daarbij ge-

holpen door een van de leerlingen van Jezus, Judas. Hij 

ging naar de geestelijken toe en samen maakten ze een 
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zondag 20 april 2025  

Op paaszondag vieren we de laatste zondag van dit pro-

ject . Het onderwerp is: De tuin met het open graf 

Deze zondag is de zevende van een blok met zeven tek-

sten die we lezen op weg naar Pasen. 

Op deze paasmorgen staan twee teksten centraal: Johan-

nes 20:1, 11-18 en Openbaring 22:1-5.  

Bij Johannes lezen we over Maria die bij het lege graf van 

Jezus komt. Ze denkt dat ze daar de tuinman ziet. Wan-

neer Hij haar naam noemt ontdekt ze dat het Jezus is – 

Hij is opgestaan uit de dood. In Openbaring lezen we over 

Gods toekomst voor ons: in de nabijheid van God en Je-

zus zal er voor altijd licht en vrede zijn.  

De prachtige tuin van het begin zal er voor altijd zijn, met 

bomen die eeuwig leven geven. 

 

KND P AASPROJECT :  I N  DE  TUIN  -  HET  LEVEN  WINT ' 

plan om Jezus te arresteren. Judas kreeg daar een flinke 

zak geld voor. 

Paasmaal 

Bij het Paasfeest werd altijd een maaltijd gehouden. Ook 

Jezus wilde een echt paasmaal eten. Hij liet een zaaltje 

zoeken waar ze dat konden doen. De leerlingen zorgden 

voor een ruimte en het eten. Er was brood en wijn. Jezus 

vertelde de leerlingen dat hij erg blij was dat ze deze 

avond bij elkaar waren. Dat hij het fijn vond om rustig 

samen te eten, en dat hij het gevoel had dat er moeilijke 

tijden zouden komen. En dat hij bang was voor de dingen 

die zouden gaan gebeuren. 

Jezus pakte een stuk brood, brak het in stukjes en deelde 

het uit. Ook de wijn deelden ze samen. Daarna zei Jezus: 

“Zoals we nu bij elkaar zitten is het goed. Wat er ook ge-

beurt, blijf bij elkaar komen. Ook als ik er niet meer ben. 

Als jullie dan samen eten en delen, denk dan aan mij.”  

Bidden 

Daarna gingen ze een eind wandelen. Naar de Olijfberg. 

Jezus ging bidden tot God: “Ik ben bang, vader. God, als 

het kan, laat me dan niet doodgaan. Maar ik weet dat niet 

wat ik wil, maar wat ú wilt zal gebeuren.” Het gebed gaf 

hem rust. Na het bidden stond hij op en ging terug naar 

zijn leerlingen. Die waren terwijl ze op Jezus wachtten 

gewoon in slaap gevallen  

Verraad 

Toen kwam er uit het donker een groepje mannen aan. 

Het waren soldaten en priesters. Judas was daar ook bij. 

Hij liep naar Jezus toe en gaf hem een kus. Jezus schrok 

ervan en zei: “Judas, verraad je mij met een kus?” 

Bij Pilatus en Herodes 

Jezus werd gevangen genomen en naar Pilatus gebracht. 

Die was namens de Romeinen de baas in het land. De 

mensen zeiden: “Deze man zegt dat hij de Christus en de 

koning is.” Pilatus vroeg toen: “Bént u de koning van de 

joden?” 

Jezus antwoordde: “Ú zegt dat.” Pilatus zei daarna tegen 

het volk: “Ik weet niet wat ik hiermee aanmoet. Volgens 

mij is deze man nergens schuldig aan.” En stuurde hem 

door naar Herodes, omdat Jezus uit de streek kwam waar 

Herodes de macht had. 

Herodes had al veel over Jezus gehoord en wilde die man 

wel eens zien en spreken. Hij stelde Jezus veel vragen, 

maar Jezus antwoordde niet. Herodes werd daar chagrij-

nig van en ging de spot drijven met Jezus. Hij liet hem een 

prachtige zogenaamde koningsmantel aantrekken en 

stuurde hem terug naar Pilatus. 

Die vond nog steeds dat Jezus niets had misdaan waar-

voor hij de doodstraf zou kunnen krijgen. Maar de massa 

mensen die het hele heen-en-weergetrek meemaakten wil-

den wel dat er iets gebeurde. Ze riepen: “Aan het kruis 

met hem!” Pilatus kon er niet tegenop en besloot dan 

maar aan de eis van de massa toe te geven, hij wilde rust 

in de stad.  

Jezus sterft aan het kruis 

Jezus werd naar de soldaten gebracht. Die lachten hem 

uit, sloegen hem en maakten voor hem een nepkroon van 

takken met stekels. Ze maakten ook een bord voor hem 

met de tekst: koning der joden. 

Daarna brachten ze hem naar een plaats buiten de stad. 

Naar een plek waar allerlei misdadigers werden gedood. 

Deze plek heette Golgotha, dat betekent schedelplaats. 

Jezus zou daar worden gekruisigd. Dat kruis moest hij 

daar zelf heen dragen. 

De soldaten spijkerden Jezus vast aan het kruis. Ze maak-

ten nog steeds grappen over hem. Ondertussen werd het 

midden op de dag helemaal donker. De meeste leerlingen 

van Jezus waren gevlucht voor de soldaten, ze waren bang 

dat ze ook gedood zou-

den worden.  

Alleen zijn moeder Ma-

ria met enkele andere 

vrouwen en Johannes 

waren bij Jezus.  

Uiteindelijk stierf Jezus. 
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Meivakantie  26 april t/m 4 mei 2025  

Zomervakantie  19 juli t/m 31 augustus 2025  

Herfstvakantie 18 oktober  t/m 26 oktober 2025  

De steen is weg, 

het graf is leeg. 

De Heer is waarlijk opgestaan. 

De engel heeft het ons gezegd: 

"De Heer is waarlijk opgestaan, 

Hij heeft de dood verslagen". 

Maar zie, er is veel tijd vergleden, 

en velen zijn er overleden. 

wij wachten op de jongste dag 

dat Jezus terug komen mag. 

Daar blijven wij op hopen 

dan gaan de graven open. 

Dan is er een einde aan al het leed, 

en is het ieder die dan weet: 

De Heer is waarlijk opgestaan 

Halleluja. 

PASEN 

 Palmzondag 

Lucas 22:19, 20 ‘Dit is mijn lichaam’ / ‘Dit 

is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed 

gesloten wordt’,   Het laatste avondmaal, de 

Pesachmaaltijd waarin Jezus een nieuwe 

betekenis geeft aan brood en wijn: mijn li-

chaam, mijn bloed, Ik geef mezelf aan jullie.  

 Intussen is Judas al bezig Hem te 

verraden en lezen we in vers 56 dat Petrus 

wordt aangesproken: jij hoort bij Hem! Maar 

Petrus zal het ontkennen, tot drie keer toe. 

Jezus geeft zichzelf tot het uiterste. De leer-

lingen laten het afweten.  

Schikking 

Op deze palmzondag staat Pesach centraal, de maaltijd van de 

Heer die wij vieren met brood (aren) en wijn (druiven). Verse 

palmtakjes staan aan de voet van het kruis als verwijzing naar de 

toekomst die komen gaat. 

Woorden bij de schikking 

Broodaren en wijndruiven genadetekenen bij het kruis juichende 

palmtakken hosanna! 

 

Witte donderdag 

Johannes 13: ‘Jezus, die wist dat de Vader 

Hem alle macht gegeven had … stond op … 

begon de voeten van zijn leerlingen te was-

sen’, 

Bij de lezingen laten een grote intimiteit zien 

tussen Jezus en zijn leerlingen. Hij geeft zich-

zelf en leert hun de Liefde. Langs die weg 

worden zij nieuwe mensen.  

Schikking 

Langs het kruis klimt een witte klimplant naar 

boven. Kamerjasmijn, symbool van liefde en vreugde met een 

heerlijke geur. 

 

Goede vrijdag 

Johannes 18:8: ‘Ik ben het. Als jullie Mij zoeken, laat deze men-

sen dan gaan’,  

 We lezen over hoe Jezus gevangengenomen wordt. In 

Johannes gaat dat op een bijzondere manier, waarbij dui-

delijk wordt wie Jezus is: geen machteloos slachtoffer 

maar Koning. 

Zo begint ook 

de Passie van 

Johannes: 

'Herr, unser 

Herrscher 

 

Schikking 

 Het kruis ligt 

op de stenen. 

Een liggend 

kruis zodat we 

het goed kun-

nen zien en ons hoofd moeten buigen.  Tussen de stenen bloeien 

de rode anemonen die het lijden symboliseren. Rood, de kleur van 

pijn en verdriet. 

 

 Eerste Paasdag 

 Johannes 20:16 : 'Jezus zei tegen haar: Maria! Ze draaide zich 

om en zei: Rabboeni!'  

 Paasmorgen. Het licht breekt door. Alles wordt nieuw.  

De dood overwonnen, een nieuwe toekomst breekt open, 

door onze tranen heen. We volgen Maria in haar weg van 

rouw en gemis naar de overweldigende ontmoeting met 

Jezus, haar levende 

Heer. Een explosie van 

vreugde!  

 

Schikking 

 Het kruis staat rechtop in 

een bloeiende lentetuin vol 

met witte bloemen.  

Tuin van licht, tuin van 

vreugde. 

 

BLOEMSCHIKKINGEN STILLE  WEEK  


